DE VRIENDEN VAN HET RABOES
AUGUSTUS 2023

Vrienden Nieuws

Beste Vrienden!

De zomerkampen zitten er weer op en iedereen is weer veilig thuis. Een mooi moment om weer even
terug te blikken op het afgelopen half jaar. Het is een half jaar geweest waarin ik zelf door leuke
nieuwe uitdagingen op het werk nauwelijks op het Raboes ben geweest. Dat merkte ik pas echt goed
toen ik bij de pre-zomerkampborrel zag wat een gezellige en grote leidingteams er mee op kamp
gingen. Wat gaaf! Gelukkig kon Bart-Jan mij recent weer helemaal bijkletsen. En dat willen we bij
dezen ook weer voor jullie doen. Daar heb je De Vrienden voor ;)

In deze Vrienden Nieuws een uitgebreide bijdrage van onze Klus-Mulders in de Raboes-pen, een
verslag van de RaBBQ en natuurlijk een Vrienden Update. Wij wensen jullie weer veel leesplezier en
hopen jullie allemaal snel weer te zien, spreken of horen!

Namens de Vrienden,

Bart-Jan en Léon
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Geef de Raboes-pen door. Deze keer
geschreven door de Klus-Mulders!

Paul Schaapherder, dank voor de uitnodiging om de
klus-Mulders “de pen” aan te bieden.

Onze start bij het Raboes is er een uit de oudheid, de
vorige eeuw om precies te zijn. Erik is gestart bij de
welpjes in 1982 en Ap is bij het Raboes gekomen in
1984. Bevers waren er in die tijd niet, anders waren wij er ook wel eerder geweest. Erik heeft nog de

laatste jaren van oude Akela mogen genieten. Vlak voordat Ap erbij kwam was zij vertrokken. Beiden
zijn wij van de Welpen, naar de Verkenners, naar de Rowans en Sherpa’s gegaan. Nu zijn dat
natuurlijk de Scouts en de Explorers. Erik werd leiding bij de padvindsters en Ap zocht zijn heil in het
Junglebook als Kaa de slang. Na de R&S uiteraard lange tijd vast onderdeel geweest van het
Stammeubilair. Beiden zaten wij in de Stambar en in de materiaalcommissie. Met andere woorden,
we waren in die tijd meer op het Raboes te vinden dan thuis. Alleen maandag en dinsdag waren wij
thuis. Op woensdag deden wij met alle leiding spel-bespreken voor de komende opkomst, donderdag
klussen en onderhoud plegen aan de materialen op de materiaalzolder, vrijdag dronken wij een
biertje in de Stam, zaterdag was er wekelijks wel een stamavond en op zondag moest de bar weer

worden geteld en de stam worden gekuist.

Het klussen op Raboes zat er met name bij Erik al
snel in. Van het verbouwen van de Rowan zolder
met een gezellige bar en na de grote brand in het
jongensgebouw heeft hij samen met pa al de
elektra vervangen. Erik werd daardoor vaak
gevraagd voor een klusje. De laatste jaren voor de
dood van pa zijn wij steeds meer gaan klussen
omdat pa het niet meer allemaal kon. Ons eerste
grote project is de grote kampvuurkuil waar wij
met veel hulp elke zaterdag bezig waren. Pa was

altijd op Raboes te vinden en altijd in de weer met
allerlei klussen. Dit deed hij 6 dagen in de week.

Tijdens de uitvaart bij Den en Rust hebben Erik en ik ook afgesproken dat wij het mooie werk van pa
voort zouden gaan zetten. Alleen is met z'n tweeén niet tegen 6 dagen aan te klussen. Daarom zijn
wij vanaf dat moment elke zaterdag vanaf 9 uur op Raboes in de weer. Het geeft ons veel voldoening
en we doen het graag voor de groep die ook voor ons veel heeft gebracht. Hechte vrienden,
ervaringen die ook buiten Raboes van pas komen en nog veel en veel meer. We pakken grote en
kleine klussen op. Van het vervangen van een slot tot het vervangen van gevels en bv het dak van het
meisjesgebouw. Natuurlijk ook met hulp van aannemers als het echt te groot word. Ook zijn wij druk
doende in het bos. Dit om het bos over 50 jaar nog steeds een bos te laten zijn. Dit doen we door aan
te planten, bomen weg te halen voor meer licht en hetplaatsen van hekken zodat jonge bomen ook
een kans hebben.



Samen zitten wij in de stichting. Erik als secretaris en Ap als
Voorzitter. Deze taak heb ik overgenomen van Frank Keizer. De
Vrienden hebben mij ook gevraagd om hier iets over op te schrijven.

En tja wat kan ik zeggen na zo'n eerste half jaar. Ik vond en vind het
leuk, spannend en ben ook erg trots op deze rol. Leuk om samen met
de groep een goede balans te kunnen vinden in hoe we het Raboes
gezond kunnen houden, het bos maar ook zeker de gebouwen. Hier
zit voor mij dan ook de grootste uitdaging in.

De gebouwen zijn gedateerd. Huurders blijven steeds vaker weg en ook
de groep heeft wensen om de gebouwen praktischer te maken maar ook
beter schoon te houden. Dit vraagt aanpassingen en die aanpassingen
vragen veel geld. We hebben hierom een aantal acties opgezet. Zo is er
een klusclub opgezet die eens in de maand komt schilderen of
bosonderhoud komt doen en zijn wij een traject gestart met externe
ondersteuning om een goed plan te maken waarmee wij fondsen
kunnen gaan werven dit om de gebouwen piekfijn in orde te krijgen.
Mijn wens is dan ook dat dit lukt binnen een niet al te lange tijd en dat
we vooral de financiéle middelen voor elkaar krijgen. We gaan opzoek
naar fondsen en giften. Dus meteen maar de oproep om deze wens voor
elkaar te krijgen, mocht je willen steunen, financieel of helpen met
klussen, laat het weten.

De Pen geven wij graag door aan Maarten Liebrecht. Wij zijn erg benieuwd hoe hij al het werk wat
hij voor het Raboes doet, voor elkaar krijgt
naast zijn gezin en drukke baan.

Groeten Erik & Ap!
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Een feestelijk afsluiting van het jaar!

Zaterdag 1 juli vond de jaarlijkse afsluiting van het Raboesjaar plaats met de bekende RaBBQ. Een
feestelijk gebeuren waarbij er naar hartenlust gebarbecued werd. Het weer speelde zeker een rol, want
het was warm en droog, dus wat wil je nog meer op zo'n dag..... Nou om precies te zijn een extra
fenomenale en memorabele afsluiter. Iedereen had er halsreikend naar uitgekeken, niet alleen het
publiek maar zeker ook de artiesten die deze avond op de bithne stonden. Het was een moment waar
velen op hadden gewacht .... de live optredens van RABBA, de band voor en door Raboesleden.

Jaren geleden is er ooit een Raboesband opgericht die de Stam op zijn grondvesten deed trillen.

De nieuwe band RABBA, die in wisselende samenstelling zijn debuut had, schitterde deze avond volop
met nummers van de artiesten als Nirvana, Abba, The Cranberries tot aan Acda en de Munnik.

De avond was een heerlijke combinatie van goede muziek, fijn publiek en een gemoedelijke sfeer. Een
spektakel waar jong en oud van hebben genoten. Misschien wel een nieuwe Raboes traditie?




De RaBBQ 2023 in volle gang

Hulp van de Vrienden

Met jullie bijdragen hebben we al veel mooie dingen
kunnen doen voor het Raboes! Hieronder het verslag van
het afgelopen half jaar.

Afgelopen jaar hebben we een aantal aanvragen binnen gekregen.
Deze aanvragen worden op de stichtingsvergadering behandeld, waar
zowel de groep, de stichting en de stam vertegenwoordigd zijn. Bij
alle aanvragen wordt goed overlegd of iedereen het eens is dat
hiervoor bijdragen van de Vrienden worden gebruikt. Er zijn in ieder
geval 2 aanvragen goedgekeurd. Eén vanuit de groep en een tweede
vanuit de stichting. De aanvraag vanuit de groep was een aanvraag
voor twee braadsledes van 60 x 40 cm aanvragen voor speltakken en
grotere groepen om op te koken tijdens opkomsten, weekendjes en
tijdens de zomerkampen.
Uiteraard ook handig om
voor grotere groepen te koken tijdens een groepsweekend.
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Vanuit de stichting kwam een aanvraag voor klimmateriaal
om zelfstandig bomen te kunnen snoeien. Hiervoor was de
aanschaf van klimijzers en een Petzl zigzag nodig. Met de
klimspullen en het zekerapparaat wordt het bosonderhoud
een stuk veiliger en simpeler. Met dit apparaat is het ook
goed mogelijk om onderhoud aan een boom te plegen zonder
deze te beschadigen of meteen om te halen. Goed voor het
bos dus!

o

Namens de Stichting en de groep, dank jullie wel voor jullie
hulp!
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HOE GAAT HET MET DE VRIENDEN?

Als Vrienden willen wij het Raboes een financiéle
ondersteuning bieden en hopen we een platform
te bieden voor iedereen die op de hoogte wil
blijven van wat er gebeurt op het Raboes en in
contact wil blijven met (oud)Raboesers. Elk jaar
weten meer mensen ons te vinden die besluiten
Vriend te worden.

De bijdragen aan de Vrienden van het Raboes
vanaf januari 2023 tot op heden bedraagt € 1343,-
Dat is al meer dan we vorig jaar het hele haar bij
elkaar hebben gehaald.

De QR code uit de de jaarwisselingsnieuwsbrief
leek goed te helpen, dus die hebben we hiernaast
nog maar eens geplaatst, maar een donatie doen
kan natuurlijk ook nog steeds via de inmiddels
welbekende link: https://scoutingraboes.nl/de-
vrienden/

Uit de oude doos

Heb jij nog een paar leuke oude
foto's voor de nieuwsbrief? Stuur ze
in naar vrienden@scoutingraboes.nl
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