DE VRIENDEN VAN HET RABOES FEBRUARI 2026

Vrienden Nieuws

Beste Vrienden,

Deze nieuwsbrief verschijnt iets later dan jullie van ons gewend zijn, maar daar is
een goede reden voor. We hebben als Vrienden even flink zitten puzzelen om het
innen van jullie bijdragen zo eenvoudig mogelijk te houden. Dat kostte wat extra
tijd — maar leverde gelukkig ook een leuk thema op voor deze nieuwsbrief. Lees
dus vooral verder voor: Raboesers in de sneeuw!

De aanleiding voor ons gepuzzel was een wijziging bij Mollie Payments. Omdat onze bijdragen via een
stichting liepen, zouden we voortaan een maandelijkse bijdrage moeten betalen om gebruik te kunnen
blijven maken van hun diensten. Stichtingen worden door Mollie namelijk als risicogroep gezien. Voor
verenigingen geldt dat gelukkig niet. Daarom hebben we samen met de groep een oplossing
gevonden: zij nemen voortaan de verwerking van jullie bijdragen via Mollie op zich.

Voor jullie verandert er niets. Jullie maken je bijdrage nog steeds over via Mollie Payments. Het enige
verschil is dat jullie nu het rekeningnummer van de groep zien. Vervolgens wordt het bedrag, zoals
altijd, beheerd door de Vrienden van het Raboes. Jullie bijdrage komt dus nog steeds precies daar
terecht waar hij hoort. Ook aan de manier waarop we samen besluiten hoe jullie steun wordt besteed,
verandert niets.

In deze nieuwsbrief laten we uiteraard weer zien waar jullie bijdragen in 2025 aan zijn besteed.
Samen hebben we het afgelopen jaar maar liefst € 2.531 bij elkaar gebracht. Een prachtig bedrag en
een waardevolle steun in de rug voor het Raboes. We vinden het belangrijk dat jullie kunnen zien wat
er dankzij jullie betrokkenheid mogelijk wordt gemaakt.

Af en toe krijgen we de vraag waarom de Vrienden geen feestjes organiseren. Dat is nooit de
oorspronkelijke insteek geweest van de Vrienden van het Raboes. Bovendien vinden wij dat
activiteiten in principe voor alle Raboesers moeten zijn. Dat neemt niet weg dat initiatieven altijd
welkom zijn. Lijkt het je leuk om ideeén uit te werken of bij te dragen aan een activiteit? Dan nodigen
we je van harte uit om ons team te versterken.
Je bent altijd welkom bij een van onze
koffiesessies om te ontdekken hoe je kunt
helpen.

Veel leesplezier!

Hartelijke groet,
Bart-Jan & Léon
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Blijf je Vriend in 20267

In onze nieuwsbrieven laten we graag zien dat jullie
donaties écht goed besteed worden. We hopen dat jullie
blij zijn met de nieuwsbrieven en dat het Raboes een
warme plek in jullie hart houdt!

De meeste Vrienden maken ieder jaar opnieuw hun bijdrage over via
de website. Dat is voor ons het handigst, want zo krijgen we

automatisch een melding dat je ervoor kiest om Vriend te blijven. Het
enige wat dit jaar verandert is dat het geld wat je overmaakt nu niet
eerst naar de stichtingsrekening gaat, maar via de penningmeester
van de groep.

Maakte je voorheen het geld al over naar de stichtingsrekening ten behoeve van de Vrienden van,
dan kan je dit gewoon blijven doen. De penningmeester reserveert jouw bijdrage ten behoeve van de
Vrienden van het Raboes. Er verandert dus niet veel, maar we vonden het wel zo netjes jullie hier
van op de hoogte te brengen. Met de QR-code hiernaast kom je direct op de website waar je jouw
bijdrage kan doen, precies zoals je gewend was..

Uitgaven Inkomsten

Tent Scouts €397,00| |Donaties (min kosten Mollie) €2.531,10
Bijdrage elektronische cillinders €1.000,00| |Rente spaar rekening €4747

Totaal €1.397,00 € 2.578,57

Saldo Winst €1.181,57
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Raboesers in de Sneeuw

Als mede-schrijver van deze nieuwsbrief komt Léon
net terug van een mooie wintersport met een aantal
Raboesers. Maar hij was niet de enige Raboeser die
samen met andere Raboesers de bergen opgezocht
heeft. Al jaren weten meerdere Raboesers elkaar te vinden om samen op avontuur

te gaan in de sneeuw. Dit keer in de Raboespen een mooi verslag van Pim Tomesen
over hun leuke trip.

EEN TRADITIE GEBOREN IN 2019

Wat begon als een alternatief voor een
zomervakantie in 2019, mag inmiddels gerust
een traditie heten. Deze winter trokken zes
Raboesers samen de bergen in voor een week
wintersport.

Dit jaar stonden Julie, Marnix, Wilfred, Terry,
Wietse en Pim op de piste. Nou ja — Wilfred
en Wietse kozen voor een plank in plaats van
latten. Door de jaren heen wisselt de
samenstelling, maar de kern blijft hetzelfde.
Ook Bus, Sven, Job en Lindey maakten in
eerdere edities deel uit van het

sneeuwavontuur. Steeds andere combinaties,
steeds dezelfde sfeer.

Bestemming dit jaar: S6lden, Oostenrijk. Zes dagen skiplezier in een gebied met flink wat kilometers
piste. En het weer? Dat deed enthousiast mee. Op de eerste zondag viel er maar liefst 37 centimeter
sneeuw, en op woensdag nog eens 20 centimeter. Dat betekende soms stevige hopen op de piste en
serieus werken voor je bochten — maar ook stralende zon, strak geprepareerde afdalingen en
uitzichten om stil van te worden. De perfecte combinatie.

TWEE TEAMS, EEN BERG

De reis begon al met een gezonde dosis onderlinge competitie. Team “kapitalisten” vertrok met z'n
vieren met de auto en klokte een keurige tien uur reistijd. Team trein — Wietse en Terry — had
minder geluk en kwam zowel heen als terug gevaarlijk dicht bij de zestien uur uit.

Dat kostte ze het eerste rondje in de apres-ski, want er was een weddenschap afgesloten: dit jaar zou
team trein écht eerder zijn. Niet dus.
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APRES-SKI EN ANDERE UITDAGINGEN

De apres-ski werd uiteraard ook “een klein beetje” onveilig gemaakt. Dat leverde ’s avonds veel
gezelligheid op — en de volgende ochtend hier en daar wat brakke momenten op de piste. We zijn

tenslotte geen achttien meer.

Op de laatste dag werd nog een uitstapje gemaakt naar Gurgl, bereikbaar per bus. Een rit die Marnix

bijna fataal werd (wagenziekte blijkt ook een
topsport), maar de prachtige afdalingen en het
uitzicht maakten alles goed.

En tussen alle afdalingen door is er natuurlijk tijd
voor de minstens zo belangrijke onderdelen van de
wintersport: uitgebreid lunchen in de zon en
traditiegetrouw een kaartje leggen. Favoriet? Een
fanatiek potje tuppen.

MEER DAN SNEEUW ALLEEN

Wat deze week vooral laat zien: Raboes stopt niet bij
een kamp of een seizoen. Jaren later zoeken
Raboesers elkaar nog steeds op. Verschillende
generaties, verschillende levensfases — maar nog
altijd die vanzelfsprekende klik.

Sneeuw, zon, veel meters, veel gelach. En een traditie
die volgend jaar gewoon weer verder gaat.

Pim
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Besmet met het sneeuwvirus

Net terug uit de sneeuw en weer een boel inspiratie voor de nieuwsbrief! Na zo'n
mooi verhaal van Pim kon ik het niet laten zelf ook mijn Raboessneeuwervaringen
te delen...

Als jongen had ik één stille afspraak met mezelf: als
ik ooit een vaste baan zou hebben, dan zou ik leren
skién. Tk was er nooit mee opgegroeid maar het
leek me gewoon zo gaaf. Bergen. Sneeuw. Dat vrije
gevoel.

Twintig jaar geleden, in mijn eerste jaar als vlieger
bij de KLM, werd die belofte concreet. Een oude
gezagvoerder zei me: “Als jij op al die mooie
bestemmingen ook de bergen in wilt, dan moet je
toch eerst eens fatsoenlijk leren skién.” Dat klonk
als een waarheid waar weinig tegenin te brengen
was.

En voor ik het wist zat ik op een ietwat
onverwachte driedaagse date met een stewardess
in Winterberg om het skién onder de knie te
krijgen. Over die date zal ik hier niet uitweiden —
dat is een verhaal voor een andere keer — maar
laten we zeggen dat ik, in tegenstelling tot op de
stewardess, wél hopeloos verliefd werd op het
skién.

Zoals dat gaat bij Raboesers bleek ik niet de enige
met dat sneeuwvirus. Door de jaren heen hebben
zich in wisselende samenstellingen groepjes
gevormd die samen de bergen opzochten.
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Ik denk dat er sindsdien bijna geen jaar is
geweest dat ik niet met een aantal
Raboesers ergens bovenaan een piste stond.

Het blijft bijzonder hoe een gedeelde passie
ogenschijnlijk totaal verschillende mensen
bij elkaar brengt. Verschillende leeftijden,
verschillende levens, verschillende fases —
maar eenmaal in de sneeuw maakt dat
allemaal niets meer uit. Iets wat we
natuurlijk ook herkennen van het Raboes
zelf.

Door de jaren heen veranderde er wel het
een en ander.

Van zonder helm, licht aangeschoten de eerste lift in,
tot half vier ’s nachts hossend tussen de gogo girls in
Flachau...

Naar helmen, EHBO-setjes in de rugzak,
reddingsdekens voor “je weet maar nooit”, alcoholvrij
bier, ’s ochtends wat yoga-oefeningen als warming-up
(je wordt tenslotte toch wat ouder) en verstandig op

tijd naar bed om fris aan de start te verschijnen.

We zijn misschien iets wijzer geworden. Iets
voorzichtiger. Iets verantwoordelijker.

Maar één ding is nooit veranderd: het is steevast beregezellig. Het samen onderweg zijn. Het lachen in
de lift. Fanatiek spelletjes doen en mooie discussies. Het gevoel dat je, hoe verschillend je levens ook
zijn geworden, nog steeds moeiteloos bij elkaar aansluit.

Dit jaar trok ik met Maurice, Jan-Bart en
Martijn de bergen in. We belandden in Ried,
een minuscuul dorpje waar de tijd zichtbaar
een paar decennia heeft stilgestaan. Ons
pension werd gerund door een strenge, oudere
eigenaresse die ons het gevoel gaf dat we 40
jaar terug in de tijd waren. Het interieur
werkte daar moeiteloos aan mee. Alles kraakte,
alles was kneuterig — maar het had ook iets
heerlijk authentieks. En eerlijk is eerlijk: we
hebben er prima geslapen.




Overdag genoten we van het skigebied van Kaltenbach. Prachtige
pistes, mooie uitzichten, gewoon genieten. Maar natuurlijk kon
een uitstapje naar Gerlos niet ontbreken — het gebied waar
Maurice zijn grootste passie heeft liggen. En hij heeft gelijk. Ook
daar is het fantastisch. Met z'n vieren hebben we inmiddels
volgens mij zo'n beetje het hele Zillertal wel gezien.

Wat me na al die jaren het meest bijblijft, is niet alleen de sneeuw
of de kilometers piste. Het is dat Raboes blijft verbinden. Dat een
club die ooit begon met buiten spelen en leren in de natuur, jaren
later nog steeds mensen bij elkaar brengt — in de bergen, in
verschillende levensfases, maar met dezelfde vanzelfsprekende
klik. En zolang er Raboesers zijn die elkaar weten te vinden in de
sneeuw en daarbuiten, blijft die traditie vanzelf doorgaan.

Léon

WAAROM KRIJG JIJ DE VRIENDEN NIEUWSBRIEF?

Als Vriend van het Raboes ben je verzekerd van minimaal twee keer
per jaar onze Vrienden nieuwsbrief. Vriend worden kan al vanaf 1 euro
- zo blijft het voor iedereen mogelijk om mee te doen.

In ruil daarvoor houden we je op de hoogte van het reilen en zeilen op
het Raboes, geven we je dat warme gevoel dat je wat moois hebt
gedaan voor jouw favoriete vereniging én brengen we een vleugje
nostalgie mee naar je huiskamer. Misschien inspireert het je zelfs om
weer eens langs te komen. Dan is ons doel helemaal bereikt!

We merken soms dat mensen vergeten hun donatie
over te maken, maar dat eigenlijk wel hadden
willen doen. Daarom sturen we de nieuwsbrief ook
wel eens door naar mensen die (nog) niet hebben
bijgedragen. Vinden jullie vast niet erg toch? Hoe
meer Vrienden, hoe beter! Hiernaast vind je de QR
om je donatie over te maken!

Uit de oude (en nieuwe) doos
Rechtsboven: Groepsvoorzitter Anita in de
sneeuw met Matthijs, Joris & Tamara (2026).
Rechtsonder: Michiel, Paul & Bart-Jan (2003)

Heb jij nog een paar leuke oude foto’s voor
de nieuwsbrief of ook zo'n leuk verhaal van
dingen die jij met andere Raboesers doet?
Stuur ze in naar
vrienden@scoutingraboes.nl

SCAN ME
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