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JANUARI 2023

Vrienden Nieuws

Beste Vrienden!

De beste wensen voor het nieuwe jaar! Voor jullie ligt de eerste nieuwsbrief van 2023. Wij wensen
jullie veel leesplezier en hopen jullie allemaal snel weer eens te zien en te spreken.

Dank jullie wel voor de vele enthousiaste reacties op de kerstkaarten
actie. We hebben geprobeerd zoveel mogelijk mensen te bereiken met
onze Vrienden kerstkaart. Dat was nog niet makkelijk, want we
hadden toen we begonnen als Taskforce Vrienden van het Raboes
vanwege privacy redenen besloten geen adressen te bewaren. Gezien
de vele reacties hebben we besloten dat vanaf nu wel te gaan doen.
Mocht je dus in het vervolg wellicht eens post van ons willen
ontvangen, laat dan bij het doen van jouw donatie voor het komende
jaar ook je adresgegevens achter. We zullen hier uiteraard zorgvuldig
mee om gaan. Een heel aantal van jullie gaf aan dat ze de QR-code
wel heel fijn vonden. Mocht je nog geen donatie hebben gedaan voor
2023, dan kan dat met de QR-code hier rechts of via de link achterin
de nieuwsbrief.

Namens de Taskforce Vrienden van het Raboes

Bart-Jan en Léon
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Geef de Raboes-pen door. In de vorige
nieuwsbrief gaf Léon Haver de pen door aan
Paul Schaapherder

Beste vrienden van het Raboes, voor diegenen die mij
niet kennen zal ik mij even voorstellen. Ik ben Paul
Schaapherder, 54 jaar en al 32 jaar woonachtig in

Eindhoven. Ik kom al jaren bijna nooit meer op het
Raboes. Ik heb een druk sociaal leven in Eindhoven en het Raboes past daar eigenlijk niet meer
tussen.

Maar toch zal het Raboes nooit helemaal uit mijn leven verdwijnen. Daarvoor heeft dat clubje in
Laren een té grote rol in mijn leven gespeeld en heb ik er té veel vriendschappen voor het leven
opgedaan.

Dus inderdaad, ik kom bijna nooit meer op het Raboes. Maar
helemaal verwateren zal het contact nooit. Met een groep
Raboesvrienden gaan we sinds een paar jaar twee keer per jaar een
weekend wandelen. Tijdens het wandelen drinken we, hoe kan het
ook anders, een biertje en halen we vooral veel oude koeien uit de
sloot. We pikken in die weekenden de contacten op alsof het nog
geen week geleden was dat we elkaar voor het laatst zagen. Het

voelt meteen vertrouwd en als vanouds, alsof je weer "thuis" bent op
het Raboes.

En dan denk je natuurlijk: ja, wat wil je. Jullie kennen elkaar al jaren, logisch dat het meteen
vertrouwd aanvoelt. Maar het Raboes-gevoel gaat dieper. En dat wordt mooi zichtbaar op het
mannenweekend, ieder jaar in oktober georganiseerd door Erik en Appie Mulder. Voor de vrouwen
onder de Vrienden van het Raboes: Tijdens het mannenweekend zitten we met ongeveer 35 man in
een bos zonder toilet en douche (wel een HUDO en pomp), drinken we veel bier, eten we kip van
Appie zijn XL-kippenspit, zitten we bij het kampvuur (KNETTER) en roepen we heel hard KUT.

De leeftijd loopt tijdens mannenweekend van 18 tot 60. En het bijzondere van dit alles: leeftijd doet
er niet toe. En of je elkaar al jaren kent of pas voor het eerst ontmoet maakt ook niet uit. Iedereen
herkent elkaar al snel als een mede-Raboeser, of je er nu pas net bij bent of, zoals ik, er al jaren niet
meer komt. Dat gevoel zit in je: ééns Raboeser, altijd Raboeser. Ook al worden de banden wat losser,
het gevoel blijft. Daarom ook dat ik Vriend van het Raboes ben geworden, zodat ik ook op afstand
nog mijn steentje bij kan dragen. Maar daarom ook dat ik Erik en Appie dankbaar ben. Omdat ik in
ieder geval één weekend in het jaar dat oude, vertrouwde Raboes-gevoel weer volop kan beleven.
Daarom ook dat ik voor volgende keer niet één persoon maar twee personen wil nomineren. Erik en
Appie, de twee drijvende krachten achter het Mulderweekend, het weekend dat van hen niet zo mag
heten...

Paul Schaapherder
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Boerenkool 2022

De ene Raboeser herinnert zich vooral het klappertanden tijdens het postenspel,
de ander heeft warme herinneringen aan chocomel rond het haardvuur! De
jaarlijkse boerenkoolmaaltijd was ook dit jaar weer een groot succes. Wij vroegen
de aanwezige naar hun favoriete herinneringen aan deze traditie.

Frank: “Ik vind het
gewoon het mooiste
om hier met de
lampjes, de muziek
en de gezelligheid
in de keuken uren
te staan koken.

Ap: “Mensenjacht! En de bijna-
dood ervaring als de leiding
achter je aan zat met de auto

en voor je neus de bosjes in
reed om je te pakken”

Martijn: “Gewoon
lekker dingen
ophangen, de

voorbereiding vind

ik leuk.”

Wouter: “Ik herinner me nog goed een
spel waarbij de kinderen een waxine
lichtje brandend op het Raboes
moesten krijgen, waarbij ze heel
creatief een vuurbom hadden
gebouwd die niet uit te krijgen was”

Maarten: “De gezelligheid, het
samen zijn als vereniging, de
Raboes yell en het kerstverhaal!.”
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Vanuit de Stichting

In de vorige editie konden jullie al lezen dat het badhok van het jongensgebouw
aan vernieuwing toe is. Hieronder een kleine update!

Afgelopen jaar is er door de Stichting stilgestaan bij een aantal belangrijke zaken. Zo moeten we
nadenken hoe we de gebouwen de komende jaren toekomst bestendig gaan maken. Keukens, toiletten
en douches, maar ook hoe gaan we verduurzamen. Een veel gehoorde kreet tegenwoordig. Maar zijn
onze gebouwen nog wel van deze tijd? Kunnen we ze aanpassen en renoveren? Of moeten we toch
gaan nadenken over iets geheel nieuws?

Lastige vragen om te beantwoorden, aangezien we natuurlijk veel hechten aan onze historische
pareltjes die al zo lang op het terrein staan en bijna als monumentaal gezien kunnen worden. Om ons
daarbij te helpen kregen we in december 2022 een adviseur van de Rabobank op bezoek om onze
vragen te verduidelijken en meer zelfinzicht te krijgen als vereniging en Stichting. Zo weten we straks
hopelijk wat hiervoor nodig is en welke financiéle middelen we denken nodig te hebben om dit te
kunnen realiseren.

Daarnaast zal er vanaf 2023 een nieuwe voorzitter binnen het stichtingsbestuur aantreden. Frank
Keizer, die inmiddels jaren deze functie met veel plezier en overtuiging vervuld, zal de
voorzittershamer gaan overdragen. Frank heeft samen met het stichtingsbestuur met name gezorgd dat
de gebouwen, maar zeker ook het bos, de laatste jaren onderhouden zijn.

Aan de nieuwe voorzitter de schone taak om de komende jaren nog meer toekomst gerichte plannen te
maken. Zodat we nog jaren van ons prachtige terrein kunnen genieten als Scouting groep.

Albert Mulder heeft aangegeven Franks functie over te willen nemen. Daarover zal in de eerste
vergadering van 2023 gestemd worden. Vooralsnog hebben zich geen andere kandidaten gemeld.

We willen Frank uiteraard bedanken voor zijn jarenlange inzet
als voorzitter. Daarvoor is hem, tijdens de laatste opkomst van
het jaar, een Winter Linde aangeboden namens alle besturen
van het Raboes (Groep, Stam en Stichting). Een blijvende
herinnering aan zijn jaren binnen de stichting.




Op bezoek bij de Explo’s

De Explorers (of zoals dat vroeger heetten: de
Rowans en Sherpas) mogen traditiegetrouw
hun eigen zolder aankleden. Léon ging eens
op bezoek om te kijken hoe de zolder er
tegenwoordig uit ziet.

Het ruikt nog bijna hetzelfde als vroeger. Muf en een
duidelijk zweem van iets van etenswaar wat er niet meer
had moeten liggen... alleen wordt er duidelijk niet meer
gerookt en dat maakt de geur misschien nog wel iets
onsmakelijker dan ik gewend was. Pasteltinten en
vrolijke kleurtjes voeren de boventoon, gloednieuwe
banken, een televisie en een speelcomputer en de zolder
is een heel stuk groter dan toen ik zelf Rowan was. Het
ziet er echt anders uit!

Ondanks dat ze vandaag met zijn 2en zijn weten Tobias

en Olivier het erg gezellig te maken op zolder. Het is geen grote groep Explorers dit jaar. Normaal

zijn ze met zijn 4en. Dat was in mijn tijd overigens ook zo. Als ik vraag naar welke muziek er meestal
gedraaid wordt, verneem ik dat dat helemaal niet uitmaakt. Als het maar gezellige muziek is waar

op gedanst en gesprongen kan worden.




Stichtingsvoorzitter

Frank over zijn hoogtepunten als
voorzitter van Raboes Blijdenstein.

Tja die zijn er eigenlijk niet. Ik heb, met een
onderbreking van 4 jaar, 26 jaar deel
uitgemaakt van het Stichtingsbestuur. Het
gevoel om 26 jaar lang onderdeel te zijn van
het Raboes; erbij te horen en
verantwoordelijkheid te dragen is een enorm
fijn gevoel. Een gevoel dat bij je indaalt elke
keer als je het terrein op loopt, als je mensen
van de leiding spreekt, de kinderen bezig ziet,

in de stam aan de bar staat, je een vuurtje
aanmaakt, door het bos dwaalt, Ap en Erik mee  En dan heb ik het nog niet over Voeballe,

helpt op zaterdag, enz enz......dat is geen Boerenkool, kerstcabaret, en al die andere kleine
hoogtepunt, dat is 26 jaar lang een gelukzalig en grote events die we meegemaakt
gevoel; ik hoor bij het Raboes! hebben............. he wat lekker.

VRIEND IN 20237 Uit de oude doos

Als Vrienden willen wij het Raboes een Heb jij nog een paar leuke oude foto's voor
financiéle ondersteuning bieden en de nieuwsbrief? Stuur ze in naar

hopen we een platform te bieden voor
iedereen die op de hoogte wil blijven van
wat er gebeurt op het Raboes en in
contact wil blijven met (oud)Raboesers.
Elk jaar weten meer mensen ons te
vinden die besluiten Vriend te worden.

vrienden@scoutingraboes.nl

We hebben er bewust voor gekozen dit
niet helemaal gratis te doen vanwege de
financiéle beweegreden, maar je mag als
Vriend zelf de hoogte van je donatie
bepalen. Met jullie donaties zijn er op het
Raboes al vele mooie dingen
verwezenlijkt en dat vinden we
ontzettend mooi.

Wordt jij ook in 2023 weer Vriend? We
hebben dit nu extra makkelijk gemaakt.
Als je de QR code scant op de
voorpagina kom je meteen op de juiste
bladzijde uit. Je kan ook gebruik maken
van de onderstaande link. https://
scoutingraboes.nl/de-vrienden/
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